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Als het fruit bloeit langs de Linge

De lentebloesemtocht

Het wordt lente! Tijd om er met de fiets op uit te trekken. Het ontluikende groen met zijn frisse

bloesem is het mooist in onze eigen nationale boomgaard van de Betuwe. En dan vooral op het paad-

je langs dat mooie kronkelende stroompje — de Linge.




Is ik tijdens onze picknick aan de

Linge een hap van mijn appeltje neem,

bekijk ik hem al met wat meer eer-
bied dan toen ik aan onze fietstocht begon. Ik
heb namelijk zojuist geleerd dat de mensen
al twaalfduizend jaar geleden in een appel-
tje beten. Denk eens in: vanaf 10.000 voor
Christus, tijdens alle belangrijke momenten in
de wereldgeschiedenis, hebben leiders beslis-
singen genomen terwijl ze daarna een appel-
tje gingen schillen. In het Midden-Oosten,

in Azié, zelfs in China. Julius Caesar moet
nijdig het klokhuis van zijn ‘Malus pumila’ in
de Tiber hebben gesmeten roen Cleopatra
het tussen hen uitmaakee. En Churchill nam
ongetwijfeld een smakelijke hap toen hij
hoorde dat de invasie in Normandié was
geslaagd. Ja, overal was dat appeltje erbij. Cok
toen de Beatles hun eigen platenlabel ‘Apple’
doopten, en toen wijlen Steve Jobs een naam
zocht voor zijn vooruitstrevende computers,
En ook nu, tijdens onze stop langs de Linge,
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Lingedijk bij Gellicum

speelt de appel een hoofdrol. Niet alleen in
mijn hand, maar als rijk geurende bloesem
vorme hij de mooiste achtergrond voor ons
voorjaarstochtje die we ons maar kunnen
wensen.

Dubbele krakeling

De Linge is als rivier niet echt bekend. In het
stroomgebied van de grote rivieren is het
dan ook een enooglijk stroompje. Tussen de
brede Lek in het noorden en de onstuimige
Waal in het zuiden slingert hij zich dapper
naar het westen alsof hij ook mee wil doen
in al dat stroomgeweld. Toch is de Linge met
een lengte van zo'n | 10 kilometer wel de
langste, geheel Nederlandse, rivier.Van het
oorspronkelijke stroomgebied is echter niet
veel meer over; na allerlei ingrepen is slechts
het stukje tussen Zoelen en Gorinchem nog
‘natuurlijk’ te noemen, en voor de kruising
met het Amsterdam-Rijnkanaal wordt de
Linge zelfs even via een duiker onder de
grond geleid. Maar het mooiste stukje is

in al haar schoonheid bewaard gebleven.
Tussen Geldermalsen en Leerdam is de
Linge uitgegroeid tot een van de populairste
fiets- en wandelbestemmingen, vooral in het
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' voorjaar.Amper 50 kilometer heen en terug E - / g\ ¥ Terras in de boomgaard van de Hoenderik
over schilderachtige smalle dijkjes, maar je :
’ kunt op diverse plekken naar de andere
kant van de rivier oversteken, zodat je er
een soort dubbele krakelingtocht van kan
maken. Goed voor een hele dag fietsplezier
vol romantische vergezichten, fruitgaarden en
f geurende bloesem,

Rembketting
Als je van noord naar zuid de grote rivieren
overstak of terug, kwam je vanzelf ook de
Linge als barriére tegen. Af en toe zijn er nog
herinneringen aan die tijd. Tussen de dorpen
Gellicum en Rhenoy zorgt tegenwoordig
de brug van de provinciale weg voor een

| probleemloze verbinding, maar dat was ooit
wel anders. De ongeremde paardenkarren
hadden nogal wat moeite om van de steile
oever naar de veerpont af te dalen, en
daarvoor kon de voerman in het veerhuis
een ‘remketting’ lenen. Het opschrift is
gebleven, maar de veerpont is er niet meer,
Het veerhuis helaas ook niet en de steiger
heeft een andere economische functie
gekregen, Het is nu een komen en gaan van

bootjes, vooral kano’s. Naast de fruitcultuur



is het varen, wandelen en fietsen de nieuwe
economische kurk van dit stukje Betuwe.
Als de bloesem volop bloeit kan het op een
zonnige dag knap druk zijn.

File voor de pont

Niet alle veerponten zijn verdwenen.

Het pontje bij Enspiik is zelfs een van

de populairste oeververbindingen voor
fietsers en wandelaars. Een paar kilometer
naar het westen kan je bij Beesd ook

naar de andere kant, maar die brug naast

de lawaaiige snelweg haalt het natuurlijk

niet bij de charme van het voet/fietsveer
‘lanske’. Het is op een mooie dag vaak een
beetje inschuiven en soms ben je pas bij de
derde overtocht aan de beurt, maar fietsers
hebben die file er graag voor over. Kunnen
ze tijdens het wachten een appeltje schillen.
Over wachten gesproken, langs de Linge is
de tijd naast de fiets bijna net zo belangrijk
als die wanneer je erop zit. Het aantal
terrasjes, fruitproeverijen en ijsboerderijen
is namelijk groot. Als je wilt kan je elke twee
kilometer aangenaam pauzeren, en soms
nog wel eerder. Wij begonnen onze ‘dubbele
krakeling' bij Leerdam en kozen tijdens onze
tocht voor pauzes bij het sluisje van Acquoy,
theeschenkerij De Hoenderik bij Tricht en op
de terugweg het bekende terras 'Rust wat'
aan de rivier bij Rhenoy. Ik hoorde dat het
romantische sluisje bij Acquoy een geliefde
plek is voor een trouwreportage. Voor

wie interesse heeft: we kunnen het plekje

aanbevelen. Vel je bruidje goed vasthouden,
want er is geen leuning.

De Hoenderik

Als je alles over het fruit langs de Linge

wilt weten is een bezoekje aan kwekerij De
Hoenderil bij Trigt een aanrader. Naast een
terras in de boomgaard is er een winkel
waar van alles op fruitgebied te koop is.Als
we even de benen strekken en een rondje
door de boomgaard lopen raken we aan

de praat met Anke van de VVater, die met
haar man sinds 2002 de Hoenderik op de
Lingedijk runt. Ze zitten echter al sinds

1980 ‘in het fruit', en in de loop der jaren
werd het bedrijf gecompleteerd met een
Bed & Breakfast, een theeschenkerij, een
groepsaccommeodatie en een ‘pluktuin’. Een
heel bedrijf vol fruittoerisme.“Maar we
blijven vooral fruitkwekers”, zegt ze."Per jaar
produceren we zo'n 200.000 kilo appels, en
ook nog eens 20.000 kilo kersen. Heb je die
al eens geproefd?" We drinken in de zon op
het terras een huisgemaakt vruchtensapje en
proeven een voortreffelijke appeltaart — ook
van eigen bodem. Ja, de Linge verwent zijn
passanten. Maar we moeten door en stappen
weer op, richting Tricht.

Tricht en Deil

Tricht is bij de wat oudere lezers bekend
van de windhoos die er in de zomer van
1967 flink huis hield.Vijf mensen vonden
de dood, en een derde van de toen 1500
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inwoners was binnen een tijdsbestek van
amper vijftien seconden dakloos geworden.
Ook een ander dorp langs de Linge geniet
nationale bekendheid op een manier die

ze liever inruilen voor wat anders. Deil is
bij automobilisten vooral gekoppeld aan
het gelijknamige knooppunt van de A2 en
AlS, een toppertje in de file-toptien. Het
dorp heeft liever dat we het over zijn
molen hebben. De witgeschilderde stenen
stellingmolen met de in deze omgeving
passende naam ‘de Vlinder' is een van de
meest gefotografeerde plekjes langs de Linge.
Hij is na bijna elke bocht onder een andere
hoek te zien. Pure romantiek.

De magie van het fruit

VWe noemden de handappel al bij zijn
officiéle naam: Malus pumila. In het wild
komt de appel in Nederland ook nog voor
als Malus sylvestris, maar dan hebben we
het over kleine vruchtjes aan onopvallende
bomen in het bos. Natuurlijk is de appel
door mensenhanden gecultiveerd tot de
consumptievrucht die het nu is. En voor de
pluk heb je ook geen grote ladders meer
nodig, want appels groeien bij de kweker
tegenwoordig op een prettig bereikbare
hoogte. Maar het zijn de oude fruitbomen
langs de rivier die elk jaar weer horden
mensen naar de Linge trekken. Is het de
zoete geur van de bloesem? Of doet een
bloeiende boom onder een strakblauwe lucht
ons de winter vergeten! Na alle sneeuw

De fruitwinkel van de Hoenderik

- -



e [ BT

- AENET—= =g

en ijs trekken we in de lente graag naar de
fruitbloesem, als voorbode van de komende
zomer. Het vrolijke sfeertje onder de fietsers
op de Lingedijk is er wellicht door verklaard.

Frankrijk? Nee, kanovaren op de Linge

Tekst en foto's Kees Bregman

Appels en peren

Een bekend spreekwoord is dat je
appels niet met peren mag vergelijken.
Toch zijn ze nauw verwant aan ellcaar,
Ze behoren beide tot de uitgebreide
familie van de 'roosachtigen’, groeien
in dezelfde regio’s en bloeien bijna
gelijktijdig.

Bijna de helft van de in Nederland
groeiende appels zijn van het type
Elstar. De naam is een combinatie van
de voornaam van zijn ‘vitvinder’ Arie
Schaap en zijn woonplaats Elst. Schaap
veredelde de rassen Golden Delicious
en de wat minder bekende Ingrid Marie
rond 1955 tot de succesyolle Elstar.

In april bloeit de hele Betuwe met de
bekende witte Elstar bloesem. De pluk
is in september,

De meeste perenrassen bloeien in
Nederland van half april tot begin mei.
Daarna groeit het vruchtbeginsel van
de bloem uit tot een peer. Eerst met
de onderkant (waar de bloem zat) naar
boven, maar door het toenemende
gewicht gaan ze vanzelf kantelen. De
bekendste Nederlandse handpeer Is de
Conference, die het gehele jaar te koop
is. Een paar tips voor het eten van
handperen: laat onrijpe peren een paar
dagen op kamertemperatuur op een

fruitschaal rijpen: In vergelijking met
appels is het bij peren moeilijker In te
schatten wanneer ze rijp zijn. Als je de
peer bjj het steeltje iets kunt indrukken
zijn ze sappig en rijp. Rijpe peren kan je
een paar dagen in de koelkast bewaren,
maar niet langer dan een dag of twee.

Onze fietsroute

Leerdam, Asperen, bij Acquoy naar de noordoever, Rhenoy, Beesd, met het pontje naar Enspijk, Deil, voor Geldermalsen oversteken naar
Buurmalsen, Tricht, Beesd, de brug over naar Rumpt, Gellicum, weer oversteken naar Acquoy en terug naar Leerdam.
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Het verhaal van de gouden appel

Als het, zoals in deze Kriebels, over fruit gaat hoef je niet lang naar een legende te zoeken.Vooral
appels hebben het in de historie meestal gedaan als het om list, bedrog en intriges gaat. Adam en Eva
zijn de bekendste appel-eters, Wilhelm Tell moest met zijn kruisboog een appel van het hoofd van zijn
zoontje schieten, maar ook de Grieken konden er wat van. Sterker, de Trojaanse oorlog begon met

een simpele appel...

e truc van de Griekse soldaten in O, die liefde vrouw door Paris was ingepikt, was de oorlog
D het houten paard van Troje kent u De mooiste sterveling op aarde was tussen de Grieken en Troje een feit. Tussen
wel. Maar de tien jaren Trojaanse ongetwijfeld de schone Helena, maar die Turkije en Griekenland heeft het daarna nooit
oorlog die er aan vooraf gingen zijn wat min-  was al bezet. En niet met zo maar iemand, meer geboterd. En dat begon dus allemaal
der bekend. Het begon allemaal op de brui- want ze was getrouwd met de Griekse met een boodschap op een appel. Moraal van
loft van twee Griekse goden, Peleus en Thetis. koning Menelaus. Geen probleem voor een dit verhaal: als u een gezond pondje appels bij
Alle goden waren voor het feestje uitgeno- godin als Aphrodite. Ze nam Paris mee naar de fruitboer haalt, schrijf er niets op. Komt
digd, behalve de godin Eris. Dat was de god Griekenland en zorgde ervoor dat Helena alleen maar narigheid van,
van de ruzie, en die konden ze op een brui- verliefd werd op Paris. Die ontvoerde
lofesfuifie natuuriijk missen als kiespijn. Nou, haar meteen naar zijn paleis in Troje. Toen Tekst en foto Kees Bregman
dat hebben ze geweten, Op een onbewaakt Menelaus thuis kwam en hoorde dat zijn

moment gooide Eris als wraak voor haar
uitsluiting een gouden appel door een raam
naar binnen, met als opschrift “Voor de mooi-
ste godin", Het gevolg laat zich raden, want
zelfs godinnen blijven vrouwen. Ruzie! Drie
van hen vonden dat ze recht hadden op die
appel. Hera (de vrouw van oppergod Zeus),
Aphrodite (godin van de liefde) en Pallas
Athena (die over de strijd ging).Alle drie von-
den ze dat ze de mooiste godin waren.

Omkoping

Omdat de godinnen er niet uit kwamen

wie de appel toebehoorde, togen ze naar
de stad Troje, die we moeten zoeken in het
huidige Turkije. Priamus, de koning van Troje.
moest maar zeggen wie hij de mooiste godin
vond. Maar die was toevallig even weg voor
een oorlogje, dus moest zijn knappe zoon
Paris maar beslissen. Die vroeg een nacht
bedenktijd. De godinnen zagen hun kans
schoon en probeerden hem in die nache
alle drie om te kopen. Hera beloofde machr,
Pallas Athena bood eeuwige roem, maar
Aphrodite was de slimste door hem 'de
mooiste vrouw op aarde’ te beloven, Dat
leek Paris wel wat. Aphrodite kreeg dus die
gouden appel, maar nu moest ze nog haar
belofte inlossen.
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